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Van de Locatieraad 

De afgelopen maand hebben we gewerkt aan het schema voor vieringen. Fijn om te 
zien dat we dit half jaar toch weer een hele serie vieringen en bijeenkomsten hebben 
in Westervoort. Voor de details zie verder op.  
 
“Ogen en Oren” van de geloofsgemeenschap: 
In de vorige Peddel hebben we een oproep gedaan voor “Ogen en Oren” in onze 
lokale geloofsgemeenschap. Daar hebben diverse mensen op gereageerd door ons 
informatie en tips te geven. Hartelijk dank daarvoor. Het is niet de bedoeling om er 
een werkgroep van te maken of om vergaderingen te organiseren. We willen gewoon 
graag dat zo veel mogelijk mensen met ons meekijken, meedenken en meevoelen in 
het kader van “Omkijken naar elkaar”. Dus ziet of hoort u iets dat belangrijk is om te 
worden geweten door onze geloofsgemeenschap, geef dat dan door. Heel fijn dat het 
al werkt. 
 
 

Bloemetje van verbondenheid: 

 
 
In februari zijn er meerdere bloemetjes van 
verbondenheid uitgedeeld aan de volgende personen: 
 
Mevr. Marianne Heemskerk. 
Mevr. Annie Smink-van Wolferen 
Jos en Elly Lemmen, voor hun goede zorgen voor 
Pastor Jan Huls. 
 
 

Vieringen 
 
De voorbereiding op Pasen  
De werkgroep heeft weer een fijn pakket kunnen samenstellen. We beginnen de 
voorbereiding tijdens de Zaterdagavondkerk waarbij het thema aansluit bij de lezing 
van de eerste zondag van de vasten over de veertig dagen in de woestijn. Daarna 
hebben we drie keer een vastenoverweging op dinsdagavonden in de Herberg. Van 
19:00 tot ca. 19:30 uur. 
Goede Vrijdag is er om 15:00 uur een bijeenkomst in de Herberg en op 
Paaszaterdag is er ’s avonds om 20:00 uur een Paasbijeenkomst in het Trefcentrum. 
Gezien de grote waardering voor de Kerstbijeenkomst volgen we daarbij dezelfde 
opzet als met Kerst. Voorganger Wim Herbes en ondersteuning door het koor Enjoy. 
 

Van de redactie 

In deze nieuwsbrief staat weer een mooi gedicht van Ans over de stilte van de winternacht, 
die we allemaal vast wel eens gevoeld hebben. 
En een verslag van het afscheid van onze Pastor Jan Huls op 8 februari.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 



Goedemorgenkerk 
De viering op zondag 15 januari werd erg goed bezocht. Er moesten stoelen bij en er 
waren boekjes te kort. Wat een luxeprobleem maar de volgende keer is dat opgelost. 
Fijn om te zien dat deze viering zo goed aanslaat. De volgende viering van de 
Goedemorgenkerk is op 19 maart. 
 
 
Zaterdagavondkerk 
Op 25 februari is de Zaterdagavondkerk. Het thema van deze viering sluit aan bij de 
lezing van de eerste zondag van de vasten over de veertig dagen in de woestijn 
(Mattheus 4, 1-11). Jezus vast in de woestijn en weerstaat de verleidingen van de 
duivel. We vragen ons af: “Wat is de zin van vasten voor mij?” en/of “Wat zie ik als de 
duivel in mij” of “Hoe zie ik die dan?”.  
 
 
Vieringen 
 

Zaterdag 25 februari 19:00 uur Zaterdagavondkerk Werkgroep de Herberg 

Dinsdag 28 februari 19:00 uur Vastenoverweging Werkgroep de Herberg 

Dinsdag 14 maart 19:00 uur Vastenoverweging Werkgroep de Herberg 

Zondag 19 maart 9:30 uur GoedeMorgenkerk Werkgroep de Herberg  

Dinsdag 28 maart 19:00 uur Vastenoverweging Werkgroep de Herberg 

Vrijdag 7 april 15:00 uur 
Goede Vrijdag 
overweging Werkgroep de Herberg  

Zaterdag 8 april 20:00 uur 
Paasbijeenkomst m.m.v. 
Koor Enjoyt 

Wim Herbes/ 
Werkgroep 

Trefcentrum 

Zaterdag 15 april 19:00 uur Zaterdagavondkerk Werkgroep de Herberg 

     
 
 
Vieringen in de Wilgenpas 
 
Woensdag 22 maart 15.00 uur Viering Voorganger Pastor Maarten Smits. 

Woensdag 5 april 
15:00 uur Paasviering 

Voorgangers Dominee Margreet van 
de Bree en Pastor Maarten  Smits 

 
 



 

Huispaaskaarsen 

 
Ook dit jaar zijn er weer Huispaaskaarsen: 
Helaas zijn de prijzen hoger dan andere 
jaren, dit komt omdat er heel weinig parafine 
te koop is waar deze kaarsen van zijn 
gemaakt. Model A4 de meest gangbare kost 
nu € 15,- 
De modellen A3-B3-C3-D3 zijn nu € 28,50 
de modellen staan op de poster in het 
stiltecentrum u kunt ze daar opschrijven, of 
bellen naar koster Leny Jansen tel. 
0641260549 
Na de Pasen kunt u de kaarsen bij haar 
thuis ophalen, Vredenburgstraat 5  
 
 
 
 

 
 

De mand in het Stiltecentrum  
 
 
Als ik door Leny Jansen gebeld 
wordt met de vraag ’’ Adri kun je 
langs komen om de manden in de 
dag-kapel leeg te maken”, sta ik 
steeds versteld wat er allemaal is 
verzameld. Het zijn veelal mooie 
bruikbare producten. In het begin 
van de coronatijd paste het in mijn 
fietstassen, nu moet ik met de auto 
komen. 
 
Ik breng ook niet alles meer naar 
de Voedselbank want ik kom bij 

mensen die in armoede leven en best wel een extraatje kunnen gebruiken. 
Een voorbeeld hiervan is een oma die de zorg heeft over haar kleindochter, de 
ouders kunnen niet goed voor hun dochter zorgen en is het meisje langdurig bij oma. 
Oma moet rondkomen met een uitkering. 
Als ik bij haar kom om wat producten af te geven is ze blij en heel dankbaar. 
Steeds als ik bij haar ben geweest zegt ze bedank de mensen die iets gegeven 
hebben, bij deze. 
Westervoort is een fijne geloofsgemeenschap waar er nog steeds gedacht wordt aan 
de mensen die tot de onderkant van de maatschappij horen, geweldig! 
 
Adri van Zundert, diaken. 



Nieuwe coördinator Inloophuis de Herberg 
 
Op 24 november van het afgelopen jaar hebben wij samen afscheid genomen van 
Jacqueline en Maaike. Het was een mooie gebeurtenis, er waren cadeaus, 
afscheidswoorden, een afscheidslunch en daarna zaten we zonder professionele 
ondersteuning.  
Hoe het daarna is gegaan? 

1. Er vonden sollicitatiegesprekken plaats met vier kandidaten. Allemaal heel 

verschillend in (werk)ervaring, in belangstelling en in opleiding. Er waren 

verschillende kandidaten waarvan wij dachten: die zou coördinator kunnen 

worden. Uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt. 

2. Daarna moesten een aantal zakelijke dingen worden geregeld: de inschaling, 

een VOG, de datum van indiensttreding, haar werkplek is bedrijfsklaar 

gemaakt. En uiteindelijk is het contract getekend. 

3. Per 1 februari gaat Martinique Walraven uit 

Huissen beginnen als coördinator van ons 

Inloophuis. Martinique werkt momenteel als 

communicatiemedewerker sociaal domein 

voor de gemeente Overbetuwe. Ze woont in 

Huissen. 

4. Martinique wil meer directe contacten met 

mensen in de samenleving dan ze nu heeft 

als communicatiemedewerker. Ze heeft veel 

ervaring in coaching en communicatie in 

verschillende sectoren. Wij hebben voor haar 

gekozen omdat we denken 

 

a. Dat zij binnen het Inloophuis de vrijwilligers kan ondersteunen in hun 

taken. 

b. Dat zij zo nodig bezoekers van het Inloophuis kan verwijzen naar goede 

hulp. 

c. Dat zij de samenwerking van het Inloophuis met andere organisaties 

kan versterken en nieuwe initiatieven op dat terrein kan ondersteunen. 

5. Er komt een kort inwerkprogramma voor haar binnen het Inloophuis. 

Onderdeel daarvan is een teamoverleg waarin iedereen kort met haar kan 

kennismaken. 

 
Het was even lastig misschien, het Inloophuis draaiende houden zonder 
beroepskrachten. Maar het is goed gegaan de afgelopen tijd. We hopen dat met 



deze nieuwe coördinator we weer een tijdje een stabiele factor hebben in ons 
Inloophuis. Dank daarvoor! 
 
Namens het bestuur stichting Inloophuis de Herberg, Arjen Hiemstra 
 
 

Waardig afscheid Pastor Jan Huls 
 
Het afscheid en de ter aarde bestelling van pastor Jan Huls op 8 februari was 
waardig en passend. We hebben daarover van veel kanten positieve reacties 
ontvangen. Het is zeer gewaardeerd dat op de vooravond van de uitvaart, dinsdag 7 
februari, er in zijn eigen St. Werenfriduskerk, gelegenheid was om in een sobere 
maar waardevolle bijeenkomst, afscheid te nemen. Bijna 200 mensen kwamen 
afscheid nemen, niet alleen bewoners uit Westervoort, maar ook van daarbuiten. In 
de Herberg was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Over de 
sfeer daarbij zou pastor Jan Huls waarschijnlijk hebben gezegd: “Dat is mooi”.  

Tijdens een drukbezochte uitvaart in de H. 
Remigiuskerk te Duiven namen velen afscheid 
van pastor Huls. Veel vrijwilligers en parochianen 
uit Westervoort waren gekomen. Oud koorleden 
van het Dames- en Herenkoor en het 
Werenfriduskoor vormden samen voor deze 
gelegenheid een speciaal uitvaartkoor onder 
leiding van Henk Evers en Leo van de Heuvel. 
De oud-acolieten, die zovele jaren nauw 
samenwerkten met pastor Jan Huls, droegen de 
baar in de kerk en op het kerkhof. 

Deze uitvaart van pastor Huls was passend en 
waardig. Alle Westervoorters verbonden, op een 
moment dat het nog net allemaal kon, in 
diezelfde gemeenschap, in dat bijna ontmantelde 
gebouw, thuis met vertrouwde mensen die 
begeleidden, met die kranige, krasse ouderen op 

het koor, en op de vindbare plek op het kerkhof. Het voelde heel kostbaar. 

Voor een uitgebreider verslag, met de teksten van het Welkomstwoord, de Homilie 
en het In Memoriam en meer foto’s, verwijzen we naar de speciale nieuwsbrief van 
de St. Willibrordusparochie (Nummer  3 – 2023; van 10 februari). 
Dank aan Elly en Jos Lemmen, de St. Willibrordusparochie en al die vrijwilligers die 
dit mogelijk maakten in de voorbereiding, tijdens het afscheid en de uitvaart, alle 
aanwezigen. Dit was in de geest van pastor Jan Huls. 
 



Locatieraad van de St. Werenfridus geloofsgemeenschap   

      
 
 

 
 
 

Bericht van Intercambio. 
 
Van onze zusters en broeders in Zanatepec en omstreken ontvangen wij hun intense 
medeleven met het overlijden van Pastor Jan Huls. Ook zij herinneren hem als een 
bijzonder mens en een groot Pastor. 
Dat de God van het Leven zijn goede daden mag belonen, evenals zijn inspanning 
om twee cultureel zeer verschillende volkeren te verenigen in een Intercambio. 
 
Abrazos y Saludos para todas y todos.                Felipe Ramirez 
 

  



 
WINTERNACHT 
 
 
De nacht is stil 
Geen enkel geluid 
Het is nog te vroeg 
Geen vogel die fluit. 
 

Schuttingposter.nl 
 

De stilte geeft ruimte  
Aan gedachten op de achtergrond 
Die komen nu vrij 
Alsof het in de sterren stond. 
 
De donkerte hangt onbeweeglijk 
In de ijle koude lucht 
Mensen zijn in dromenland 
De werkelijkheid ontvlucht. 
 
Achter een wolken sluier 
Verschuilt de maan zich zacht 
Stroken licht raken de aarde 
Toch een wondermooie nacht. 

 
Langzaam komt het licht terug 
Het is nog even grijs en grauw 
Maar de zon komt ook weer op 
En dan kleurt de hemel blauw. 
 
Een nieuwe dag begint 
De winternacht is voorbij 
Vogels laten zich al horen 
Zo sprankelend en blij. 

 
Tuinen.nl 

 
Ans Bouman-Greven 



 

Gespreksgroepen protestante gemeente 

In Westervoort hebben we maandelijks de gespreksgroep “Geloven nu” met Maarten 
Smits. Ook bij de protestantse gemeente in Westervoort worden gespreksgroepen 
georganiseerd waarbij ook de leden van onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom zijn. Daarom ontvingen we de volgende aankondiging om op te nemen in 
ons blad: 
 
Gespreksgroep: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’ 
Komende februari zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke 
Obbema: 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'. Net als zijn eerste boek ‘De zin 
van het leven’ vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de 
Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met 
allerlei verschillende mensen. Zo komt in ‘Een zinvol leven’ een vrouw aan het woord 
die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen maar daar geen zwartgallig 
mensbeeld aan heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. ‘Mensen 
zijn bedoeld om te stralen’, zo zegt ze. Schrijfster Maartje Wortel wordt ook 
geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer 
vragen te stellen. ‘Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken’. 
‘Wat is voor u een zinvol leven?’ is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert 
vaak indringende en persoonlijke antwoorden op. Daarnaast komt er een grote 
variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen draaien, naar 
voren. 
 
Werkwijze van de gespreksgroep:  
Van tevoren worden de te lezen teksten (een of twee interviews) toegestuurd. Op de 
avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek. De groep komt ongeveer één 
keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree, predikant van 
de protestantse gemeente Westervoort. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 
februari 2023 om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna 
zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.  
Als je vragen hebt of interesse om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij 
Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl 
 
 

Foto's Kieken! 
  
Op zondag 5 februari jl. is de eerste Foto's Kieken! van start gegaan. Foto's Kieken! 
is een samenwerking tussen onze geloofsgemeenschap en de Historische Kring. De 
Historische Kring heeft enorm veel foto's met informatie die nog ontbreekt, en toch 
belangrijk is om te willen onthouden. En wát is dan leuker om samen even mee te 
kijken en te helpen, onder het genot van een lekkere kop zelfgemaakte groentesoep 
van Ans en Marja? Ruim 20 enthousiastelingen uit onze parochie waren bij elkaar 
voor een enorm gezellige middag met foto's uit vervlogen tijden. Foto's met markante 
Westervoorters, historische gebouwen, en grootse gebeurtenissen. De namen vlogen 
over de tafel, en de éne herinnering leidde weer naar een andere. De leden van de 
Historische Kring hebben het niet kunnen bijhouden, en maken zich al op voor een 
nieuwe ronde. Als u belangstelling heeft om mee te helpen met het benoemen van 



de foto's, dan kunt u contact opnemen met Ans, 06-80078024, of Chris, 06-
19074359. 
Wie weet wie dit zijn? 
 
 

 
 
 

Tekstmap Stiltecentrum 
  
In het Stiltecentrum ligt (direct na binnenkomst, links op de schap) een rode map met 
teksten. Het zijn teksten die verzameld zijn om even stil te staan bij de dagelijkse 
dingen, of om juist een duwtje in de rug te voelen bij de verdriet, zorgen of 
problemen. Als een tekst u aanspreekt, dan kunt u gerust een kopie uit de map 
meenemen. Heeft u vragen over de inhoud? Dan kunt u terecht bij Chris, 06-
19074359. 
 
 

 

Nieuws van de K.B.O. Afdeling Westervoort 
 
Wij zijn, net als veel andere verenigingen het jaar 2023 begonnen met een gezellige, 
ontspannen en ook lekkere Nieuwjaarsontmoeting. Er werd heel wat afgepraat.  
Voor de volgende keer is het programma nog niet helemaal rond, maar dat komt vast 
goed en daarom: U bent allemaal welkom op woensdag 15 februari in “De Bult”, 
Koeweide 116.  
We beginnen om 14.00 uur en het duurt tot ongeveer 16.30 uur.  
Op 22 maart is er weer de bekende Paasbingo, waar we u de volgende keer meer 
over berichten. 
Omdat we nog altijd met corona te maken hebben, moet u zich wel even telefonisch 
aanmelden. We vragen dan uw telefoonnummer zodat we u kunnen bereiken als de 
middag niet kan doorgaan. 
Graag tot ziens op 15 februari en hartelijke groeten, ook namens het bestuur, 
 
de activiteitencommissie: Jos en Elly Lemmen  
Telefoon 06 11126019 of Telefoon 06 57332405. 
 



 
 

Ignatiaans Bidden 
De digitale 40-dagenretraite 2023 van de jezuïeten 
 

 
 
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de titel van de digitale 40-
dagenretraite in 2023. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en 
eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen 
zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet 
Wiggert Molenaar. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn 

innerlijk leven.” 
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol 

te houden.” 
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken 

opgeleverd.” 
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: 

een klein moment van aandacht en bezinning.” 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel 
vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd en het Paasfeest intenser te beleven. 
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun 
leven. 
 



 

Bijzondere dagen:  
 
vrijdag 24 februari: Heilige Matthias (Sint Matthijs),  
Heiligendag, die jaarlijks op 24 februari valt, behalve in een schrikkeljaar, dan wordt 
het 25 februari. 
Na de Hemelvaart van Christus werd Matthias tot apostel gekozen in plaats van 
Judas. Hij heeft het geloof eerst in Judea en later in Ethiopië verkondigd. In het jaar 
63 is hij door de heidenen gestenigd en met een bijl vermoord. Keizer Helena gaf 
een deel van de relieken van de heilige apostel als geschenk aan bisschop Agritius 
van Trier (262-332). Het hoofd wordt in de Maria Maggiorekerk in Rome bewaard. 
Patroon van: slagers, suikerbakkers, smeden, kleermakers. 
Patroon tegen: kinkhoest, pokken, onvruchtbaar huwelijk. 
Patroon voor: schoolbeginners. 
Weerspreuken 
"St. Matthijs breekt het ijs, 
maar wil het ijs niet breken, 
dan vriest het nog 6 weken." 
 
"Als St. Matthijs geeft sneeuw en ijs, 
dan kan men verwachten, 
het zal vriezen nog veertig nachten." 
 
 
zaterdag 25 februari: Herdenking Februaristaking,  

Op 25 februari 1941 vond het 
enige massale, openlijke protest 
tegen de Jodenvervolging in 
Europa plaats: de Februaristaking. 
De bevolking van Amsterdam 
legde het werk neer uit protest 
tegen een razzia op 427 joodse 
stadsgenoten. Uit solidariteit met 
hun medeburgers staakten 
arbeiders op de werven en legde 
het trampersoneel het openbaar 
vervoer plat. Tienduizenden 
Amsterdammers staakten mee. 
Later op de dag staakten ook 
mensen uit andere plaatsen hun 

werk (Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum) in Noord-Holland en Utrecht met 
directe omgeving. 
 
Deze staking wordt jaarlijks herdacht bij het standbeeld 'De Dokwerker' op het Jonas 
Daniël Meijerplein in Amsterdam. De herdenking staat in het teken van de blijvende 
strijd tegen fascisme en racisme. 
 
De staking is in heel bezet Europa het enige massale en openlijke protest tegen de 
Jodenvervolging geweest. 
 



 
De Februaristaking wordt jaarlijks herdacht bij het beeld van 'De Dokwerker' op het 
Jonas Daniël Meijerplein. Het bronzen beeld - dat een staker voorstelt - werd in 1952 
gemaakt door Mari Andriessen. 'De Dokwerker' staat symbool voor het verzet van 'de 
kleine man' tegen een grote macht. 
 
Het verhaal wil dat arbeiders spontaan in verzet kwamen omdat zij het lijden van hun 
Joodse medeburgers niet aan konden zien. Dat het initiatief voor de staking van de 
zijde van de CPN kwam, is bij velen niet bekend. 
 
Ook het verhaal van de ijssalon - aanleiding voor de razzia's - kennen de meeste 
mensen niet. Aan de zuidzijde van de Noorderkerk is een plaquette aangebracht die 
herinnert aan de verboden openbare bijeenkomsten op de Noordermarkt. 
 
Gedurende vele jaren waren de communistische organisatoren van de staking niet 
welkom bij de officiële herdenking, daarom hielden de communisten jarenlang een 
aparte herdenking. 
 
 
 
woensdag 1 maart: Nationale Complimentendag, woensdag 1 maart 2023 
Jaarlijks op 1 maart. De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven 
van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' 
die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken. 
 
In tegenstelling tot de commerciële 'Nationale dagen' als Valentijns-, Secretaresse-
, Moeder- en Vaderdag is het succes van de Nationale Complimentendag niet te 
koop! Het is dan ook pertinent niet de bedoeling dat er a) producten of diensten te 
koop worden aangeboden, b) of daar waar dat toch gebeurt: deze worden gekocht in 
combinatie met de Nationale Complimentendag. 
 
Complimenteren doe je zo 
Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat 
je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is. 
 
1. Praat, schrijf of sms altijd in de 'ik vorm'. Daarmee geef je aan dat het een 
persoonlijk compliment van jou aan de ander is. Voorbeeld: 'Ik wil je graag even laten 
weten dat ik het heel bijzonder vind hoe jij... 
 
2. Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compliment aan een groep is 
goed bedoeld, maar komt bij niemand persoonlijk aan. 
 
3. Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet 'omdat je zo'n goede 
vriend/in bent', maar leg uit wat het is dat deze persoon tot een goede vriend/in 
maakt. Voorbeeld: Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je nodig 
heb. Dat is voor mij echte vriendschap! 
 
4. Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te 
zeggen; schrijf het dan op. 
 



5. Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het leuk om in de 
belangstelling te staan; geeft het compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand 
daar juist een hekel aan; doe het dan onder vier ogen. 
 
6. Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het zelfs tegen je 
werken! En dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
Ook in België (Complimentendag) en Noorwegen (Komplimentdagen). Internationaal 
bekend als World Compliment Day. 
 
Een feestdag in België, Nederland, Noorwegen. 
 

 

Familieberichten:  
Overleden: 
 
22 januari: De heer Louis de Breet in de leeftijd van 92 jaar 
31 januari: Mevrouw Maria de Breet-Jacobs in de leeftijd van 91 jaar  ( 9 dagen na 
haar man Louis de Breet) 
1 februari: Pastor Jan Huls in de leeftijd van 88 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 
 

 

Agenda  

 
Agenda vieringen: 
Zaterdagavond 25 februari om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de Herberg, 
(Werkgroep) 
Dinsdagavond 28 februari om 19:00 uur Vastenoverweging in de Herberg 
(Voorganger Wim Herbes) 
Dinsdagavond 14 maart om 19:00 uur Vastenoverweging in de Herberg (Voorganger 
Wim Herbes) 
Zondagmorgen 19 maart om 9.30 uur Goedemorgenkerk in de Herberg. (Werkgroep) 
Dinsdagavond 28 maart om 19:00 uur Vastenoverweging in de Herberg (Voorganger 
Wim Herbes) 
Vrijdagmiddag 7 april om 15:00 uur. Goede Vrijdag kruiswegviering in de Herberg 
(voorganger Wim Herbes) 
Zaterdagavond 8 april om 20:00 uur. Paasviering in het Trefcentrum (Werkgroep, 
voorganger Wim Herbes met het koor Enjoy) 
Zaterdagavond 15 april om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in de Herberg. (Werkgroep) 
 
 



Vieringen in de Wilgenpas 
Woensdagmiddag 22 maart om 15.00 uur viering in de Wilgenpas. Voorganger 
Pastor Maarten Smits. 
Woensdagmiddag 5 april om 15.00 uur Gezamenlijke  Paasviering 
In de Wilgenpas. Voorgangers Dominee Margreet van de Bree en Pastor Maarten  
Smits 
Alle agendapunten zijn onder voorbehoud en blijven afhankelijk van 
Coronamaatregelen 
 

 

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus 

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

 Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 
kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat 
tel; 0316-523468 

 Voor noodgevallen: 06 12623203 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden 

afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549 

 
Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183  
In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook de informatie over de viering 
 

 


