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Van de redactie

De redactie wenst iedereen gezegende en vredevolle kerstdagen toe.
De volgende nieuwsbrief verschijnt half januari. Heb je nieuws voor in de volgende
nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com

De redactieleden Ed, Marie-Térése en Gemma s




Van de locatieraad

We komen dicht bij Kerst en de voorbereidingen zijn op vele plaatsen zichtbaar. Wij
kijken zelf uit naar onze viering op kerstavond in het Trefcentrum.

We zijn benieuwd wat komend jaar ons gaat brengen. In januari zijn we naar
verwachting deels verhuisd naar het nieuwe zaaltje in het kerkgebouw. De vieringen
van onze geloofsgemeenschap, minimaal 1 per maand, gaan weer door. Het
gemeenschapscentrum de Herberg gaat steeds meer leven. De activiteiten van
Stichting Inloophuis groeien. Er is steeds vaker wat te doen. Er zijn diverse
vrijwilligers bij gekomen. Heel fijn om te zien. Maar er kunnen er nog veel meer bij
want er zijn ook veel nieuwe plannen. Het Luistercafé is van start gegaan. De eerste
twee avonden werden drukbezocht en waren een succes. Wat zal dat worden zodra
alle ruimtes eind volgend jaar in gebruik zijn? Maar nu eerst Kerstmis.

Wij wensen iedereen een fijne kerst vol bezinning en vrede.
Kerst in Westervoort

Ook dit jaar is er op Kerstavond 24 december weer een Kerstviering in het
Trefcentrum in Westervoort. De opzet is vergelijkbaar met vorig jaar want die werd
zeer gewaardeerd. Voorganger is Wim Herbes met ondersteuning van Els Brom en
het koor Enjoy. Aanvang 20:00 uur

Gezien de opkomst van vorig jaar en het feit dat er maar maximaal 100 mensen in
deze ruimte mogen, is vooraf aanmelden gewenst. U kunt dit doen bij:

Els Brom tel. 0620390005 en/of Leny Jansen tel. 0641260549

Als voorbereiding op Kerst zijn er twee adventsvieringen in de Herberg. De tweede is
op dinsdag 19 december. Aanvang 19:00 uur. Voorgangers Wim Herbes en Els
Brom.

Voortgang kerkgebouw

De eerste verhuizing is aanstaande.

Vorige keer hebben we geschreven dat de bedoeling was om 1 december een eerste
deel van de verhuizing te doen plaatsvinden. Dat is niet gelukt. Op het moment van
dit schrijven is de verwachting dat die verhuizing in de tweede helft van december
kan plaatsvinden. Kom tegen die tijd rustig een keer kijken.

De afscheiding tussen de begraafplaats en het kerkgebouw is inmiddels geplaatst.
Het is nu nog een beetje kaal, maar in het voorjaar wordt hier nog beplanting tegen
geplaatst. Fijn dat dit nu geregeld is.

Kerstvieringen

In het Trefcentrum

Zondagavond 24 december om 20.00 uur Kerstavondviering in het Trefcentrum met
koor Enjoy. Voorgangers Wim Herbes en Els Brom.

Hiervoor dient u zich vooraf op te geven bij Els Brom tel. 0620390005 of bij Leny
Jansen tel. 0641260549.



In de Wilgenpas

Woensdagmiddag 20 december om 15.00 uur Gezamenlijke kerstviering voor ALLE
bewoners.

Voorgangers dominee de Bree en Maarten Smits

Vieringen in de Herberg

Dinsdag 12 december 19.00 uur | Adventsviering, voorgangers Wim Herbes
en Els Brom

Dinsdag 19 december 19.00 uur | Adventsviering, voorgangers Wim Herbes
en Els Brom

Zondag 21 januari 9.30 uur | Goedemorgenkerk (werkgroep)

Zaterdag 17 februari 19.00 uur | Zaterdagavondkerk

Goedemorgenkerk ook in 2024!

Voor mensen uit onze eigen geloofsgemeenschap St.Werenfridus in Westervoort (en
natuurlijk ook voor anderen!) organiseren wij elke twee maanden op zondagmorgen
een bijeenkomt waarin we samen zingen, bidden en ook nog koffiedrinken en een
broodje eten.

De eerste keer in het nieuwe jaar is het op zondag 21 januari 2024, We beginnen
om 9.30 uur en het duurt ongeveer tot 10.45 uur. Tijdens de bijeenkomst lezen we
het bijbelverhaal uit Marcus, dat ook in het eucharistisch centrum wordt gelezen:
Mc.1,14-20 over Jezus die vissers roept om met hem mee te gaan. Een bekend
verhaal, maar misschien ontdekken we al pratende met elkaar nog wel andere
aspecten.

U bent van harte welkom, in de Herberg.

Mede namens de andere werkgroep leden

Elly Lemmen

Hoog bezoek bij het 10-jarig bestaan van het fietsenproject

24 november kreeg het fietsenproject hoog bezoek.

Die dag kwamen kardinaal Eik en hulpbisschop Hoogeboom op bezoek.

Dit bezoek had te maken met het tien jarig bestaan van het fietsenproject.

Het project is heel klein begonnen met het kopen van enkele fietsen voor
asielzoekers die een fiets nodig hadden om van Westervoort of Duiven naar Arnhem
te rijden, i.v.m. de inburgeringscursus.

De fietsen die we toen op kosten van Caritas kochten waren wel erg duur. Ik had
Sjon, onze fietsenmaker al eens gezien toen hij voor zijn schuurtje fietsen aan het
repareren was.

Toen ik hem bij de Voedselbank tegen kwam vroeg ik hem of hij voor mij fietsen
wilde maken, die ik dan weer uitgaf aan mensen met een smalle beurs.



Dit alles heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met de gemeente Westervoort,
die voor de huisvesting zorgt, en Duiven, fietsen verstrekken aan mensen met een
smalle beurs.

De fietsen die wij verstrekken zijn gerecycled van materialen van gekregen fietsen.
Gekregen van gemeente of particulieren, vooral de mensen uit Westervoort leveren
veel fietsen aan het project.

De fietsenmaker heeft al jaren hulp van mensen die graag aan fietsen sleutelen.
Op dit moment werkt Samier bij het project en dat is heel fijn, hij spreekt naast
Nederlands ook Arabisch en veel van onze klanten ook.

We hopen nog lang door te gaan met het maken van fietsen.

Diaken Adri van Zundert

Bloemetje van verbondenheid

Het bloemetje van verbondenheid is in december gegaan
naar Hans Hetterscheit.

Mand in het Stiltecentrum

Giften in de mand in het Stiltecentrum blijven welkom. Ook tijdens de verbouwing van
de kerk.



Sterk !

Het wonder van Kerst is al meer dan een miljard minuten
geleden voorspeld. En sinds die tijd ook steeds weer op

dezelfde manier verteld..., vanuit alle hoeken, voor ieder
b die het wil horen, en vooral voor ieder die er wat mee kan.

ﬁ Het is de vraag, wat we er nu mee doen?!

Het wonderlijke van onze kersttijd, is dat we steeds
opgeroepen worden om er een andere invulling aan te geven. De kerken sluiten, het
sneeuwt niet meer, en de engel knikt héél soms nog.... Maar dan nooit meer voor
een dubbeltje of een cent... De zegen voel je niet meer zo gemakkelijk van boven.
Maar is dat eigenlijk zo anders dan, dan toen??? Wie heeft eigenlijk ooit beweerd en
bewezen, dat Kerst zo gemakkelijk en vanzelfsprekend is?

Zie het maar eens gebeuren, om zonder gemeenschap een wonder te laten
voltrekken.

Die verbondenheid, die samensmelting is toch één van de mooiste ingrediénten van
Kerst! En die verbondenheid hoeft niet eens met een vertrouwd iemand, getuige het
verhaal.

Beter van niet zelfs, misschien? Dat vertrouwen moest in die dagen op het meest
donkere, eenzame, bange moment geschonken worden aan de eerste, de beste.
Niet iedereen is misschien in staat om een deur open te doen, om het wonderlijke toe
te laten. Maar iedereen krijgt wél een kans om ervoor te kiezen.

In dat grote beginverhaal van Jozef en Maria waren er toch ook een naamloze
schaapherder met zijn kudde, en drie vreemden uit het Oosten? Het verhaal van nu
is niet anders dan toen, maar je moet voor de echte kerstgedachte wél wat doen!

Kijk en zie: het is toch niet voor niets, dat de letters in het woord “Kerst” ook de
voorwaarde en de bestemming aangeven? Voorwaarde is: s tr e k je hart! Open die
deur wagenwijd, en laat het nieuwe, het wonder binnen. Als je dat lukt, dan zul je
zien dat je s t e r k wordt van dat durven, dat openen, dat delen. Om je heen te zien,
en weten, dat het goed is.

Strek je sterk, deze kerst!

Moge de dagen van nu tot in de verre tijd gezegend zijn van het wonder!

Zalig Kerstfeest!

Wat is Kerst voor u?
Wilt u het delen?
Graag

NopieVanNees@hotmail.com




Een vredige nacht

Een laagje sneeuw bedekt de daken
dat maakt een zachte lichte nacht.
Alles lijkt ‘pais en vree’

een wereld zonder strijd om macht.

Het is 4 uur en het is stil daar buiten
alle geluiden worden gedempt.

Geen hulpdiensten zoeken hun weg
en niemand is ontredderd of ontstemd.

Wakker worden in een vredige wereld

het zou zo mooi kunnen zijn.

Machthebbers die hun volk een leven gunnen
zonder geweld, angst en pijn.

Het blijkt een utopie, een droom

want tegenstellingen maken het bestaan.
Het is een gegeven van alle tijden

en het zal daarom niet anders gaan.

We leven ons leven op kleine schaal

vooral belangrijk voor de mensen om ons heen.
Daar maken we met liefde het verschil

en dan is er geen sprake van ‘alleen’.

We kijken uit naar Kerstmis

het woelige jaar 2023 is bijna voorbij.

We zullen elkaar alle goeds wensen

maar daden spreken meer; samen, zij aan zij.

Warme liefdevolle Kerstdagen gewenst
en een gezond Nieuw Jaar

Ans Bouman



Bijzondere dagen

Dag van de Vrede, maandag 1 januari 2024

Sinds 1967 wordt in de Katholieke Kerken op 1 januari ‘Wereld Vrede Dag' / 'Dag van
de Vrede' gevierd. Dit is anders dan sommige andere gedenkdagen voor de vrede. In
Duitsland is het jaarlijks op 1 september Antikriegstag (Weltfriedenstag) (sinds 1966).
Door de Verenigde Naties is 21 september ingesteld als Internationale Dag van de
Vrede.

1 januari is de octaaf dag van Kerstmis (25 december). Een octaaf dag is de achtste
dag na een bepaalde gebeurtenis, waarbij de eerste dag wordt meegeteld. De octaaf
dag speelt voornamelijk een rol in de Katholieke kerk. Op deze 1 januari wordt in de
RK Kerk ook “Maria Moeder van God” gevierd.

Nederlandse vertaling slottekst synode gepubliceerd

i De slottekst van de 16e Algemene Gewone

1 Vergadering van de Bisschoppensynode

\ ‘ ¥ ‘Voor een synodale Kerk: communio,

{\ iéj-" //, / participatio, missio’ is nu beschikbaar in een

“\\ A= Nederlandse vertaling. De vertaling wordt
VA Synode onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van

/ 2 Q%) deze synode in voorbereiding op de

] iii 202 4% Bisschoppenvergadering die in oktober 2024

’f:f;'

in Rome over hetzelfde thema zal worden
gehouden.

i
Voor een synodale Kerk

communioc | participatio | missio

De tekst heeft een drieledige opbouw. Het
eerste deel schetst ‘Het gezicht van de
synodale Kerk’ en presenteert de
theologische beginselen die de synodaliteit belichten en een basis geven. Het
tweede deel met de titel ‘Allen leerlingen, allen missionarissen’ gaat over iedereen
die betrokken is bij het leven en de zending van de Kerk en hun relaties. Het derde
deel heeft als titel ‘Banden smeden, gemeenschappen opbouwen’. Hier gaat het over
processen en een netwerk die de uitwisseling tussen de Kerken en de dialoog met
de wereld mogelijk maken.

In ieder hoofdstuk van deze drie delen worden punten van overeenstemming,
kwesties die behandeld moeten worden en voorstellen bij elkaar gezet. De punten
van overeenstemming vormen de vaste punten waarop de reflectie zich kan richten.
De kwesties die besproken moeten worden, zijn de punten waarvan het noodzakelijk
wordt geacht deze theologisch, pastoraal en canoniek uit te diepen. De voorstellen
geven de sporen aan die gevolgd moeten worden: sommige worden gesuggereerd,
andere aanbevolen, weer andere met meer kracht en vastberadenheid verlangd.

De verwachting is dat de bisdommen begin volgend jaar de tekst verder uitwerken en
het daarna aan de parochies rondstuurt ter verdieping. Klik voor de Nederlandse
vertaling van de slottekst op de link hieronder.
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/11/Laudate-Deum-NL-def.pdf



https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/11/Laudate-Deum-NL-def.pdf

Geautoriseerde vertaling Laudate Deum gepubliceerd.

Op 4 oktober, de feestdag van de heilige
Franciscus van Assisi, verscheen Laudate =P
Deum (Prijs God), een apostolische exhortatie

(pauselijke brief) van paus Franciscus. Deze * s LA quﬁll‘gﬂ Qni UM
brief, een vervolg op zijn eerdere encycliek To ll people of good will o the climate crisis
Laudato si’ (Geprezen zijt Gij) uit 2015, is nu in

een Nederlandse vertaling beschikbaar. De

vertaling is net als die van Laudato si’ door de bisschopreferent voor Kerk en
Samenleving, mgr. De Korte, namens de Bisschoppenconferentie geautoriseerd.

In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat allerlei gebeurtenissen in de
wereld tijdens de afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale gerechtigheid,
vragen om verheldering en aanvulling van Laudato si’. Hij schrijft dat de situatie nog
urgenter is dan acht jaar geleden toen hij met zijn ‘groene’ encycliek kwam, waarin
het niet alleen om klimaatverandering gaat maar vooral over de consequenties die dit
heeft voor kwetsbare en arme mensen die er wereldwijd door getroffen worden.

In Nederland vraagt bisschop De Korte aandacht voor de boodschap die wordt
uitgedragen in Laudato si’ en nu wordt uitgebreid in Laudate Deum. Hij zegt na een
eerste kennismaking met de nieuwe exhortatie, vooruitblikkend naar de
klimaatconferentie in Dubai 30 november jl.: “Wij staan voor de opgave om op
mondiaal niveau samen te werken en het algemeen belang en de toekomst van onze
kinderen als uitgangspunten te nemen. Internationale afspraken moeten beter
worden gecontroleerd. Het ontbreken van sanctiemechanismen toont de zwakheid
van de huidige internationale politiek. De paus hoopt dat de komende
klimaatconferentie van Dubai een positieve doorbraak kan bewerkstelligen (LD 54).”

Lees de geautoriseerde vertaling van Laudate Deum verder door op de link hieronder
te klikken.

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/12/Slottekst-XVI-GEWONE-
ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def incl-pagnr.pdf

Familieberichten

Overleden:

Op 21 november is overleden de Heer Henk Krechting in de leeftijd van 96 jaar
Op 26 november is overleden de Heer Martien v.d. Burgt in de leeftijd van 89 jaar
Op 2 december is overleden Mevrouw Rutjes - Houkes in de leeftijd van 98 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe.


https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/12/Slottekst-XVI-GEWONE-ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def_incl-pagnr.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2023/12/Slottekst-XVI-GEWONE-ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def_incl-pagnr.pdf

Agenda

Vieringen in de Herberqg:
Dinsdag 12 december  19.00 uur
en Els Brom

Dinsdag 19 december  19.00 uur
en Els Brom

Vieringen in het Trefcentrum
Kerstavond 24 december 20:00 uur
Wim Herbes en Els Brom

Vieringen in de Wilgenpas:

Adventsviering. Voorgangers Wim Herbes

Adventsviering. Voorgangers Wim Herbes

Kerstviering met koor Enjoy. Voorgangers

Woensdagmiddag 20 december. 15.00 uur Gezamenlijke Viering voor alle
bewoners in de Wilgenpas. Voorgangers Dominee Margreet de Bree en pastor

Maarten Smits

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar:

e Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties
kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat

tel; 0316-523468

e Voor noodgevallen: 06 12623203

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl
Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden
afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 — 21:00 uur op 06 41260549

Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183
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