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Van de locatieraad 

 

Van de redactie 

Eerst carnaval en dan vasten. En dat kan lastig zijn. Enkele ideeën over vasten leest u in 
deze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart. Heb je nieuws voor in 
de volgende nieuwsbrief mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 

De redactieleden Ed, Marie-Térèse en Gemma 



Van de locatieraad 

 
Bij het verschijnen van deze Peddel zijn we aangekomen in de periode van de 
voorbereiding op Pasen. In de vorige Peddel hebben we gemeld dat de 
voorbereidingen voor vieringen in deze periode in volle gang waren. Goed om te zien 
dat de werkgroepen ook nu weer een mooi programma voor onze 
geloofsgemeenschap hebben samengesteld. Vastenoverwegingen en een mooie 
viering met Pasen. Ook na Pasen is er al een planning voor de aanloop naar 
Pinksteren. Zie voor de details onder het kopje vieringen. 
 
Een ander belangrijk moment wordt het afscheid van Adri van Zundert. Na vele jaren 
tomeloze inzet als onbezoldigd diaken heeft Adri besloten om afscheid te nemen van 
deze formele functie. Ook Adri moet het eens een keer rustiger aan gaan doen. Heel 
veel mensen hebben hem leren kennen bij talloze gelegenheden. Mooie vieringen 
waar hij altijd op zijn eigen authentieke en zeer gewaardeerde manier invulling aan 
gaf. Zijn vele activiteiten in het kader van de Caritas. Zijn vele persoonlijke contacten 
met en directe ondersteuning van heel veel mensen die dat goed konden gebruiken. 
En ook al zal Adri links en rechts nog actief blijven in de zorg voor de medemens, dat 
is tenslotte de aard van het beestje, we kunnen gerust zeggen dat zijn afscheid een 
aderlating is, niet alleen voor de parochie maar voor de hele Liemers. Een gat dat 
helaas niet zomaar is op te vullen. We kijken met grote dank terug op zijn periode als 
diaken en wensen hem de rust die hij meer dan verdiend heeft. Voor de details van 
de afscheidsviering verwijzen we naar de informatie vanuit de parochie (OpWeg, de 
nieuwsbrief en de website) en de uitnodiging verderop in deze Peddel. 
 

 

Vasten  
 
Op het moment dat deze Peddel verschijnt is de vastentijd aangebroken. Wat is dat 
Vasten? Waarom zou je vasten? Ook in onze Peddel toch even aandacht voor 
Vasten. Teksten en informatie verzameld op internet. 

Vasten is niet populair. Het lijkt eenvoudiger om 100 christenen warm te krijgen voor 
een barbeque, dan 5 om te vasten ... Die ervaring lijkt van alle eeuwen te zijn, want 
Thomas à Kempis (1379/1380 - 1471) zei al: "Er zijn er veel die wel met Hem aan 
tafel willen zitten, maar er zijn er weinig die samen met Hem willen vasten. Iedereen 
wil wel blij zijn samen met Jezus; weinig mensen willen moeilijkheden doorstaan voor 
Hem." (uit: Thomas à Kempis, De Navolging van Christus - in jonge taal, hertaald 
door Mink de Vries, 2008, pag. 142) 

Vaak komt men ertoe zich de vastentijd voor te stellen als een periode waarin 
christenen zichzelf verplichten tot een aantal pijnlijke ontberingen, dus een aantal 
wilskrachtige ascese-inspanningen die hopelijk heilzaam zullen zijn. 

In de Bijbel heeft de woestijn een veel diepere betekenis gekregen dan alleen maar 
een plaats van ontbering. God wordt niet erkend in het negatieve van de woestijn, in 
de ontberingen zelf, maar God wordt ervaren in het positieve dat gebeurt óndanks de 
ontberingen. En dat is belangrijk om onze vasten goed te begrijpen. In onze 
christelijke spiritualiteit wordt God niet ontdekt als men zich alleen maar enkele 
beperkingen gaat opleggen, maar wordt God wel tastbaar ervaren daar waar mensen 



het meemaken dat zij tot grotere menselijkheid worden bevrijd, óndanks en doorheen 
de uiterlijke beperkingen die het leven blijkbaar met zich meebrengt. 

Wij zijn dus verkeerd als wij de vastentijd voorstellen als een periode van individuele, 
wilskrachtige verstervingen. Als wij zo beginnen dan is het grote gevaar dat wij in die 
uiterlijke ascese blijven steken, het belangrijkste missen en dus helemaal geen 
Bijbelse woestijnervaring meemaken zoals de Kerk dat bedoelt. In het christendom 
begint de vasten niet aan de buitenkant, niet met uiterlijke beperkingen. Het eerste is 
de innerlijke vernieuwing. 
 
Hier als opwarmertje (als voorgerecht!) enkele citaten over het vasten:  

• “Een volle maag bidt niet graag.” 
• “Als je vast, dan bidt je lichaam.” 
• "Vasten is de vrucht van een leven met God. Die vrucht moet rijpen." 
• “Zoeken en tasten, bidden en vasten.” 
• "Vasten is voor mij een offer voor God. Het geeft me kracht bij het bidden." 

(bron: Bevrijd uit Afghanistan, uit de mond van één van de gevangen 
ontwikkelingswerkers in Kaboel, onder het Taliban-regime) 

• "Is het gebed de ademhaling voor het geloof, dan zou het vasten de 
zuiverende lucht voor die ademhaling genoemd kunnen worden" 
(Waarheidsvriend, 24 oktober 2002) 

• "Vasten en het doen van gerechtigheid zijn als de twee vleugels van het 
gebed" 
(Henk Binnendijk, naar Mattheüs 6:1-18) 

• "Het bidden maakt verantwoordelijk, het vasten maakt wakker. Wakker voor 
elke kans om aandacht te vragen voor onrecht, hongerig naar het Brood des 
Levens.“ 
(Marieke Sillevis-Smit, PKN, werkt met en onder vluchtelingen) 

• Bidden, vasten en zorg voor de armen horen bij elkaar, want "vasten betekent 
niet alleen het vlees (d.w.z. de begeerte) overwinnen, maar ook het stuk brood 
nemen dat je zelf zou willen eten en het in plaats daarvan geven aan iemand 
die honger heeft". (Serafim van Sarov,1759-1833, geciteerd door Trees van 
Montfoort, Groene Theologie, 2019, pag. 242-243) 

Doet u aan Vasten? Zo ja, hoe? Wat betekent Vasten voor u? Wilt u ons daar iets 
over vertellen? We nemen het graag op in de volgende Peddel van maart. U kunt het 
sturen naar  peddelredactie@hotmail.com  

 

Bloemetje van verbondenheid 

 

 
In januari was er geen bloementje van Verbondenheid  
 
 

 

https://www.eikonikon.nl/bulletin/2011/de-heilige-serafim-van-sarov/
mailto:peddelredactie@hotmail.com


Vieringen in de Herberg  
 
Zaterdag 17 februari 
 

19.00 uur Zaterdagavondkerk Werkgroep Zaaltje in de kerk* 

Dinsdag 27 februari 
  
 

19.00 uur Vastenoverweging voorgangers 
Wim Herbes 
en Els Brom 

Zaaltje in de kerk* 

Zondag 17 maart 
 

 9.30 uur Goedemorgenkerk, werkgroep Zaaltje in de kerk* 

Dinsdag 19 maart 
 

19.00 uur Verzoeningsviering voorgangers, 
Wim Herbes 
en Els Brom 
 

Zaaltje in de kerk* 

Vrijdag 29 maart 
 

15.00 uur Kruisweg, voorgangers 
Wim Herbes 
en Els Brom 
 

In de Herberg 

Zaterdag 30 maart 
 
 

20.00 uur Paasviering, voorgangers 
Wim Herbes 
en Els Brom. 
Koor Enjoy 
 

in het Trefcentrum 

Zaterdag 20  april 
 

19.00 uur Zaterdagavondkerk  
 

Werkgroep Zaaltje in de kerk* 

*Het zaaltje in de kerk is bereikbaar via het terras aan zijkant Herberg  

Vieringen in de Wilgenpas 
 
Woensdag 27 maart 15.00 uur Gezamenlijke 

Paasviering 

 

Voorgangers, Dominee Margreet 
de Bree en Maarten Smits 

 
 

Zaterdagavondkerk 17 februari  
 
De Zaterdagavondkerk start weer op zaterdag 17 februari. Dat is het eerste weekend 
van de veertigdagentijd. Het thema van die viering is: “Anders leven” of “een nieuwe 
schepping” of “veertig dagen in de woestijn”.  
De lezingen zijn: Petrus 3, 18-22, “Gered door het doopwater” en “De bekoring van 
Jezus” Marcus 1, 12-15. Naar aanleiding hiervan praten we ook over de Vasten en 
de voorbereiding op Pasen. 

 
 

Uitnodiging: AFSCHEID DIAKEN ADRI VAN ZUNDERT  
 
Het volgende bericht ontvingen we van de parochie. 
 
Namens het parochiebestuur van de parochie Sint Willibrordus nodigen wij u van 
harte uit voor het afscheid van diaken Adri van Zundert. 



 
Adri gaat dit jaar in maart met emeritaat. 
Hij sluit daarmee zijn actieve arbeid gedurende 18 jaar als parttime onbezoldigd 
diaken van onze parochie af. Na zijn diakenwijding op 25 februari 2006 werd hij per 
die datum aangesteld voor het parochieverband Viergaarden, dat weer later opging 
in de parochie HH. Vier Evangelisten. Na de (pastorale) fusies met de parochie Sint 
Willibrordus vanaf 2013 is zijn diaconaal werkgebied uitgebreid. 
 
Voordat Adri zijn roeping tot permanent diaken navolgde, was hij werkzaam bij de 
Nederlandse Spoorwegen. 
Dankbaar voor zijn tomeloze diaconale inzet nemen wij afscheid van Adri op zondag 
3 maart om 10.30 uur in een speciale eucharistieviering in het Eucharistisch 
Centrum, de Heilige Andreaskerk in Zevenaar (Kerkstraat).  
Het is de wens van Adri om aansluitend aan de eucharistieviering elkaar op informele 
wijze te ontmoeten. Met Adri stellen we uw aanwezigheid bij zijn afscheid zeer op 
prijs. 
 
Namens het parochiebestuur,     Namens het pastoraal team, 
Willemien ten Have, secretaris     Thanh Ta, pastoor 

 

 

 
 
Adri is een ‘diaconie’ mens in hart en nieren. 
Indien u hem een tastbare blijk van waardering wilt geven, dan 
stelt hij een gift in de vorm van houdbaar voedsel zeer op prijs! 
De opbrengst gaat naar de Voedselbank. 
 
 

Afbeelding: 
Sint Stefanus, diaken en eerste martelaar van de kerk 

 
 

 

Tijd 

 

”Het zal je niet lukken om de tijd te vinden voor iets. Als 
je ergens tijd voor wilt, dan zul je die moeten máken”, 
schreef ooit ene meneer Charles Buxton (1822-1871, 
Londen, bierbrouwer, filantroop, schrijver en 
parlementslid).  
Deze meneer had misschien nog niet gedacht aan het 
wonderlijke van de extra tijd, die wij samen - dankzij 
Julius Ceasar en Paus Gregorius - nu toch al best een 
flink aantal keer hebben mogen meemaken: 
geschrikkelde tijd, oftewel een schrikkeldag. Deze 
maand is er weer een 29 februari! Extra tijd! 
 

Zoals Julius Ceasar en Paus Gregorius tijd hebben gemaakt voor ons, zo zouden we 
misschien ook tijd vrij kunnen maken voor een ander. Deze 29e februari, 
bijvoorbeeld. Het is immers een extra dag? 



Nóg mooier is het, om die tijd zó aan een ander te schenken, dat het uiteindelijk ook 
voor jezelf een geschenk is. 

Wat raakt je? Positief of negatief? Kun je iets in die richting? 
▪ Heb je misschien juist zéeën van tijd, en verveel je je zó enorm, dat die extra 

tijd je gestolen kan worden? Zou je iets kunnen verzinnen om je op 

schrikkeldag nièt te vervelen, door bijvoorbeeld een lekkere sjaal te breien 

voor iemand? Een cake te bakken? Een vogelhuisje in elkaar te zetten? Waar 

ben je goed in? Waar zou je een ander een plezier mee kunnen doen? 

 

▪ Of denk je misschien: “Een ander? Welke ander? Verschrikkelijk! Ik mis juist 
die ander!”. Zou je dan de extra schrikkeldagtijd kunnen bestemmen voor 
iemand van toen of ooit-eens of nooit-eerder? Misschien door een kaartje te 
sturen, effe een handje toe te steken, eindelijk eens dat bezoekje te kunnen 
brengen? Zomaar effe een uurtje rondwandelen met een brede lach op je 
gezicht? Voor èlk ander?  
 

▪ En je kunt de tijd natuurlijk ook lekker voor jezelf houden. Het is ook nog eens 
Valentijnsdag, deze maand. En die hoeft niet alleen tussen geliefden, toch? Je 
bent zelf nèt zo lief. Eens flink jezelf eens in het zonnetje zetten. Boeketje 
tulpen kopen, of een chocolaatje bij de thee. Zomaar even lekker wolken na-
turen, of dagdromen van stranden en meren. Even wat dieper ademhalen en 
genieten van wat er al is, van wat het Al is. Tijd maken om dichter bij jezelf te 
zijn. 

Al een klèin deeltje van de extra tijd op een anders-dan-andere-manier besteden is al 
geweldig. 
 
Fijne schrikkel! 
En prachtige februari toegewenst van  
 
Noop. 
 
 
Wil je reageren? Dat kan! NopieVanNees@hotmail.com 
 

 
 
 

 

Mand in het Stiltecentrum  
 

 

Giften in de mand in het Stiltecentrum blijven 
welkom. Ook tijdens de verbouwing van de kerk  

 

 



 

 
 
Onze wereldbol  
 

 

Op een mooie wereldbol is te zien 
waar al het leven zich afspeelt. 
Veel landen, culturen en volkeren leven in vrede 
en anderen zijn daarmee minder bedeeld. 
 
Wat zouden we graag leven in een wereld 
waar goed en kwaad in balans zijn. 
Waar mensen elkaar het beste gunnen 
en dat is niet alleen met Nieuwjaar fijn. 
 
Zelfs een hemel op aarde kan ontstaan 
als we leven vanuit ons hart. 
Met zorgen voor elkaar, samen delen  
en voorkomen dat ons denken en handelen verstard. 
 
Dagelijks worden we overspoeld met slecht nieuws 
en verlangen daardoor naar wat blijheid. 
Naar goed nieuws dat er zeker ook is 
maar veel te weinig aandacht krijgt. 
 
 

Er zijn mensen die gaan voor het algemeen 
belang 
ze zijn als vrijwilliger nog altijd actief. 
Toch zou deze groep best mogen groeien 
dat is voor ons allen positief. 
 
Laten we bidden en vragen; 
Dat de geest van mededogen en liefde 
juist nu onze wereld over gaat. 
Die als een zachte deken alles bedekt 
en geen afgunst, haat en strijd meer toelaat.  

 
Ans Bouman 
 

 

 



 
Bijzondere dagen 
 
 

Wereldgebedsdag, vrijdag 1 maart 2024  

 
 

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het 

gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden 
mensen voelen zich, in de 173 landen die 
meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, 
door gebed verenigd en bemoedigd. 
Op deze bijzondere dag maakt de viering van de orde 
van dienst heel duidelijk dat gebed en actie 
onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het 
christelijk geloof een internationale, oecumenische 

dimensie. 

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur 
ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God 
gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten 
worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille 
Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. 
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee 
verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, 
laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, 
vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. 

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door 
vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed 
zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen 
elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met 
elkaar. De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's en de 
bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale 
conferentie. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als 
land voor 2024 gekozen 

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van 
Wereldgebedsdag: in meer dan 250 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen 
actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan 
het werk van Wereldgebedsdag. 

 
 
Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld. 
Meer informatie (externe link) wereldgebedsdag.nl 
 
 
 
 
 

http://www.wereldgebedsdag.nl/


 

Vrouwenhof 

 

drie bijeenkomsten over grote spirituele vrouwen uit de 
christelijke geschiedenis  
Start donderdag 29 februari 
  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Familieberichten  
 
Overleden: 
 

Op 6 januari is overleden de Heer Ben Driesprong in de leeftijd van 73 jaar  
Op 13 januari is overleden Mevr. Wilhelmina Bus – Kluitman in de leeftijd van 86 jaar 
 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 
 
 

 

 

Vrouwen hebben in de geschiedenis van het 
christendom, zoals ook in die van andere religies, niet 
altijd een prominente stem gehad. Het waren meestal 
mannen die het woord voerden. Daardoor is ons beeld 
van de geschiedenis van die religies doorgaans nogal 
vertekend: het wordt bepaald door degenen die het 
luidst van zich lieten horen. Toch is er één gebied 
waarop de stemmen van vrouwen rijk vertegenwoordigd 
zijn. Dat is dat van de mystiek: de beschrijving van een 
intense ervaring van eenwording met het goddelijke. Zij 
zwegen niet langer, maar verhieven hun stem, daartoe 
uitgenodigd (of misschien wel verleid) door een 
goddelijke roep. 
 

Wij nodigen vrouwen uit om samen drie avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur (weer) 
kennis te maken met bijzondere vrouwen en wel op donderdagen 29 februari 
(Hildegard von Bingen), 28 maart (Catharina van Siena) en 2 mei (Terese van 
Lisieux). Kunt u niet alle avonden? Geen probleem! Het zijn op zichzelf staande 
bijeenkomsten. Dus u komt wanneer het u uitkomt. Wel even aanmelden 
aub: secretariaat@rkliemers.nl. Van harte welkom! 

 
Voor meer informatie: Marianne van Waterschoot (communicatie@rkliemers.nl). 

mailto:secretariaat@rkliemers.nl
mailto:communicatie@rkliemers.nl


Agenda 
 
Zaterdagavond 17 februari om 19.00 uur Zaterdagavondkerk in het nieuwe zaaltje 
in de kerk (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg). Werkgroep 
Dinsdagavond 27 februari om 19.00 uur Vastenoverweging in het nieuwe zaaltje 
van de kerk, (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg.) Voorgangers Wim 
Herbes en Els Brom. 
Zondagmorgen 17 maart om 9.30 uur Goedemorgenkerk in het zaaltje in de kerk, 
(ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg). Werkgroep. 
Dinsdagavond 19 maart om 19.00 uur Verzoeningsviering in het zaaltje in de kerk, 
(ingang bij de Herberg.) Voorgangers, Wim Herbes en Els Brom. 
Vrijdagmiddag 29 maart om 15.00 uur Kruisweg (in de Herberg) Voorgangers, Wim 
Herbes en Els Brom.  
Zaterdag 30 maart om 20.00 uur Paasviering (in het Trefcentrum) Voorgangers Wim 
Herbes en Els Brom. Koor Enjoy 
Zaterdagavond 20 april iom 19.00 uur Zaterdagavondkerk (ingang via het terras 
aan de zijkant van de Herberg).  
Zaterdagavond 30 maart om 20.00 uur Paasviering in het Trefcentrum, 
Voorgangers Wim Herbes en Els Brom. Koor Enjoy 
Woensdagmiddag 27 maart om 15.00 uur Gezamenlijke Paasviering in de 
Wilgenpas, voorgangers, dominee Margreet de Bree en Maarten Smits 
 

 

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus 

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

• Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 

kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat 

tel; 0316-523468 

• Voor noodgevallen: 06 12623203 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl    

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden 

afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549     
 
Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183 
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