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Van de redactie 

De redactie wenst iedereen een hele fijne vakantietijd 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half augustus. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief 
mail dan naar peddelredactie@hotmail.com 
 
De redactieleden Ed, Marie-Térèse en Gemma 

 

mailto:peddelredactie@hotmail.com


Van de Locatieraad 

 
Vorige keer hebben we verteld dat we hoopten na Pinksteren in de avonduren en in 
de weekenden weer terecht te kunnen in de Herberg. Dat is helaas niet gelukt. Zoals 
het er nu voorstaat kunnen we eind juni weer gebruik maken van de Herberg. Dit 
alles heeft tot gevolg gehad dat we diverse activiteiten hebben moeten afzeggen, 
waaronder de Zaterdagavondkerk van 15 juni. Deze viering was inmiddels helemaal 
voorbereid en ligt dus klaar om op een later tijdstip te worden gehouden.  
De situatie in de Herberg is ook de reden dat een geplande bijeenkomst met de 
vrijwilligers is verschoven naar het laatste kwartaal. Alle vrijwilligers hebben daar 
bericht van gehad. De nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Zodra die bekend is, 
krijgen de betrokkenen weer een uitnodiging. 
De vakantietijd is voor velen al aangebroken. We wensen iedereen die op vakantie 
gaat, maar ook iedereen die lekker thuis blijft, een heel fijne tijd. 

 

Vieringen Westervoort  

 

Tot aan de vakantie hebben we nog een viering: de Zondagmorgenkerk van 21 juli.  
Daarna beginnen we weer in september.  
 

Vieringen in de Herberg  

 
Zondag 21 juli  
 

9.30 uur  GoedeMorgenkerk  Werkgroep Zaaltje in de kerk * 

Zondag 15 september 9.30 uur GoedeMorgenkerk Werkgroep Zaaltje in de kerk * 
 

Zaterdag    oktober** 19.00 uur Zaterdagavondkerk  
 

Werkgroep Zaaltje in de kerk * 
 

Zondag 17 november 9.30 uur  GoedeMorgenkerk Werkgroep  Zaaltje in de kerk * 
 

Zaterdag14 december 19.00 uur Zaterdagavondkerk  
 

Werkgroep  Zaaltje in de kerk * 

 

*Ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg 
** Datum van de zaterdagavondkerk in oktober wordt nog vastgesteld  

 

Vieringen in de Wilgenpas  

 
Woensdagmiddag 31 juli 15.00 uur Viering 

 
Voorganger: Maarten Smits 



Bloemetje van verbondenheid:  

Het bloemetje van verbondenheid is gegaan naar:  

Mevr. Thea Krechting 

 
 
 

 
 
 

 
 

Foto’s Kieken!  

Zondag 30 juni 2024 is er (tussen 11.00 uur en 13.30 uur) weer een kansje om mee aan te 

schuiven en te helpen nadenken over wanneer, welke foto, waar is gemaakt. Het is geen 

wedstrijdje, maar alle hulp is welkom. 

 

Hebt u zin om mee te doen? Bel dan even om een plekje te reserveren, zodat er rekening 

gehouden kan worden met uw komst! 

 

De telefoonnummers zijn: 06-80078024 (Ans), of 06-19074359 (Chris). 

 
 

Plaveisel  

 



De laatste dagen wandel ik vaak nog even langs het plaveisel op, of wat er van over is: de 11 

witte parels waren al làng weg, en de Sint Jacobsschelp is sinds de verbouw met een dikke 

riem omsnoerd. Hoe symbolisch voor de tijd, waarin we leven. En nu gaat binnenkort dus ook 

het fundament van die parelschelp aan de kant, om plaats te maken voor geluidlozer en stiller, 

en voor minder nagalm van alle bewegingen.  

 

De symboliek spreekt enorm: Nog maar 65 

jaar geleden is de Werenfriduskerk en haar 

toegang wederopgebouwd met hulp van de 

Westervoortse samenleving, maar voelt nu 

met pensioen. 

Het kunsttapijt zèlf ligt nog niet zo lang, 

(zeuven volle jaren), maar verdwijnt uit het 

zicht.  

Wèg, weg. Wèg toegang naar wat zo 

vertrouwd was. Zo op die plek was. 

 Veranderingen zullen er altijd wel zijn. En vernieuwingen zullen ook altijd wel blijven.  

 Maar verrassingen ook!! Direct achter de hoofdingang is een trap geplaatst. Hij reikt zó hoog,  

 dat je meteen aan Led Zeppelin denkt. De trap is een heuse Stairway to Heaven geworden,  

 een trap naar de hemel. Het zal heerlijk zijn, om er te wonen, en de nieuwe kerkgangers  

 zullen ongetwijfeld gelukkig zijn met hun prachtige plek.  

 

Maar ook voor de betrokken voorbijganger  

is er toch weer een mooie gedachte bij…..  

Led Zeppelin…. Hun Hemeltrap werd in 

1971 een wereldhit, en is sindsdien niet meer 

uit de charts verdwenen. Naar Lucas 18. 

Iconisch.  

1971 in Westervoort. Franz Grienberger werd 

burgemeester. Theo Beerling 

gemeentesecretaris. De nieuwe tweebaans 

verkeersbrug werd over de IJssel gelegd om 

Westervoort en Arnhem te verbinden. 

Iconisch ook. Havezathe Emmerik sluit haar 

deuren en het Vredenburgse Veld komt op de 

tekening van het eind van groene weilanden 

naar grijs beton.  

Het blijft allemaal, alleen anders… 

  

  

  Veranderen is goed. En als die voorbijganger nog even stil staat, en nog wat aandachtiger  

  rondkijkt, dan ziet ook hij links van de Stairway een bordje: “Uitgang Vrijhouden”.  

 

 Ik mijmer over misschien nog een mooi Mariabeeld bovenaan de trap, die uitkijkt op het  

 voormalige tapijtenplein, en naar wat toevallige passanten. Dat we hemelsblauw zien stralen,  

 als we naar boven kijken.  

 En ik fantaseer, dat het bordje naast de voordeur over dik zeuven jaar een andere tekst zal  

 dragen: “Toegang Vrijhouden”.                                     

 



 
Wandelgroet van 
NopieVanNees@hotmail.com 

 
De foto's van het tapijt zijn uit de krant via Google. De trapfoto en de gedenksteenfoto 
zijn van Nopie van Nees 

 
 
 

LEVENSBRON, bron van liefde, licht en geestkracht.  

De bron van Liefde in onszelf is altijd actief 

en wordt als vanzelf opgeladen. 

Deze bron heeft het leven lief 

en zorgt voor onbeperkte voorraden.  

 

Alles in de bron van Licht stroomt 

en lijkt haast niet te stoppen. 

Warmte en licht voelen alsof je droomt 

maar laat je daardoor niet foppen. 

 

De bron van Geestkracht is wie je bent 

en laat het vuurtje zomaar niet doven. 

Ook als je moeilijke of verdrietige tijden kent 

blijf in deze bron van kracht geloven. 

 

Deze kracht in onszelf is altijd dichtbij 

niet zomaar van een ander te verwachten. 

Maar bundelen maakt ruim en vrij 

geeft troost en kan verdriet verzachten. 

 

Ans Bouman 
 

 



Bijzondere dagen  

18 juli Wereld Luisterdag 

 
Sinds 2010 wordt er op 18 juli met de 'Wereld Luisterdag' (World Listening Day) 
extra aandacht gevraagd voor de akoestische omgeving van de mens die bestaat uit 
geluiden van de natuur, de dieren en de mens zelf. Het menselijk bewustzijn over de 
eigen leefomgeving kan op deze dag vergroot worden door er eens aandachtig naar 
te luisteren. 
'World Listening Day' is een initiatief van het World Listening Project (WLP), een 
organisatie die zich richt op het begrijpen van de wereld en haar natuurlijke 
omgeving door middel van geluidsopnamen (akoestische ecologie / soundscape). 
De datum van 18 juli werd gekozen ter ere van de geboortedag (in 1933) van  
R. Murray Schafer, een Canadese componist, muziekpedagoog, schrijver, beeldend 
kunstenaar, filosoof en milieuactivist. Schafer wordt beschouwd als de grondlegger 
van de moderne studie van de akoestische ecologie en is vooral bekend van het 
'World Soundscape Project'. 
 

27 juni, Siebenschläfertag (Zevenslapersdag)  
 
'Siebenschläfertag' (Zevenslapersdag) is de gedenkdag (heiligendag) op 27 juni van 
de Zevenslapers van Efeze. Aan deze datum werd door Germaanse/Duitse boeren 
een belangrijke meteorologische betekenis gegeven. Volgens de traditie houdt het 
weer op 'Zevenslapersdag' zeven weken aan. 
 
De Zevenslapers van Efeze zijn martelaars uit een christelijke legende en worden 
eveneens in de Koran (soera De Spelonk, vers 9-26) genoemd. Binnen de islam 
staan zij bekend als de Metgezellen van de Grot. 

De zeven werden in 251 vanwege hun 
geloof op bevel van de Romeinse 
keizer Decius in een grot bij Efeze 
(Turkije) ingemetseld. 196 jaar later, in 
447, werd de grot toevallig geopend en 
men trof de gebroeders fris en vrolijk 
aan, maar nu voorzien van een 
aureool, alsof ze gestorven waren. Ze 
dachten zelf maar een nacht te hebben 
geslapen. Het gebied was inmiddels 
gekerstend en dus liet men ze vrij en 
verklaarde ze tot martelaar. 

 
De legende is vermoedelijk rond 500 na Chr. ontstaan als literaire legende. Verhalen 
met eenzelfde motief zijn zeer wijdverbreid en men vermoedt een voorchristelijke 
oorsprong. De grot van de Zevenslapers is te bezichtigen in de ruïnes van Efeze. Bij 
de grot is een basiliek gebouwd. 
 
Naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie zijn de Zevenslapers in 1969 
met een groot aantal andere heiligen uit de Heiligenkalender gehaald, omdat ze als 
te weinig historisch werden beoordeeld. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenslapers_van_Efeze


Agenda  

*Ingang Herberg: de ingang van de Herberg blijft buiten werkuren te bereiken        
via de zijdeur aan het terrasje aan de linkerkant van het kerkgebouw. Het 
Stiltecentrum alleen via de begraafplaats  

Vieringen in Westervoort  

Tot aan de vakantie is er nog één viering: 21 juli  
In augustus zijn er in verband met de vakanties geen vieringen  

Zondagmorgen 21 juli om 9.30 uur Goedemorgenkerk in het zaaltje in de kerk, 
(ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg). 

Zondagmorgen 15 september om 9.30 uur Goedemorgenkerk in het zaaltje in de 
kerk, (ingang via het terras aan de zijkant van de Herberg 

Zaterdagavond       oktober is er om 19.00 uur Zaterdagavondkerk (ingang via het 
terras aan de zijkant van de Herberg).  

 
Wilgenpas:  
 
Woensdagmiddag 31 juli om 15.00 uur viering in de Wilgenpas, voorganger 
Maarten Smits. 
 

Familieberichten:  

Overleden: 

Op 6 mei is overleden de Heer André Weiss in de leeftijd van 89 jaar 
Op 11 mei is overleden Mevr. Lies Terhaard  -  Derksen in de leeftijd van 95 jaar 
Op 1 juni is overleden Mevr. Annie van Veen – Evers in de leeftijd van 81 jaar 
 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 
 

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus  

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

• Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 

kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat 

tel; 0316-523468 

• Voor noodgevallen: 06 12623203 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl     

mailto:westervoort@rkliemers.nl


 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden 

afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549     
 
Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183 

In het huis aan huisblad Gemeentenieuws staat ook informatie over de viering. 
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