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Van de redactie 

Deze nieuwsbrief verschijnt in de Goede Week. Gelukkig is er een mooie ruimte beschikbaar in 
onze voormalige kerk om hieraan en aan Pasen aandacht te besteden. De redactie wenst 
iedereen dan ook een zalig Pasen toe. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt half mei. Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief mail 
dan naar peddelredactie@hotmail.com 
De redactieleden Ed, Marie-Térèse en Gemma 

 

mailto:peddelredactie@hotmail.com


Van de Locatieraad  
 
Het komende weekend is Pasen. Gelukkig hebben we van de eigenaar de grote 
Victoriazaal gratis ter beschikking gekregen. Dank daarvoor. Wim Herbes en Els 
Brom gaan weer voor en uiteraard samen met het koor Enjoy. Na afloop samen een 
kop koffie of thee met wat lekkers. Fijn dat we als geloofsgemeenschap weer samen 
kunnen komen.  
Vrijdagmiddag is er in de kleine Symfoniezaal om 15:00 uur de kruisweg. Ook o.l.v. 
Wim Herbes.  

In het Stiltecentrum is inmiddels hard gewerkt. Er is door de bekende vrijwilligers 
een glazen tussendeur geplaatst. Daardoor kan de buitendeur overdag uitnodigend 
openblijven zonder dat dat stoort voor de bezoekers of dat er te veel rommel naar 
binnen waait. Begin mei zal dan de vloer worden afgewerkt. Die opdracht is 
inmiddels verstrekt door de Stichting Gemeenschapscentrum Westervoort.  

We hopen tegen die tijd ook de verbouwde sacristie klaar te hebben. Daarvoor moet 
er nog geverfd en gepoetst worden. Daarna komt er een mooie vloerbedekking. Voor 
dit laatste is inmiddels ook een opdracht gegeven door de Stichting 
Gemeenschapscentrum. Voor het poetsen en verven en vervolgens aankleden van 
de ruimtes kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Wilt/kunt u af en toe een steentje 
bijdragen? U bent van harte welkom. Laat het ons weten.  

Er zijn ook dit jaar weer veel huispaaskaarsen besteld. Ophalen van de kaarsen bij 
Leny op 15 en 16 april.  

We houden u verder op de hoogte.  

Vastenactie Parochie voor Hmong in Vietnam  
We herinneren u graag nog een keer aan de vastenactie van dit jaar. Bijdragen kan 
nog steeds.  
Tijdens de vastenperiode houdt de parochie een ‘eigen’ vastenactie voor het 
minderheidsvolk de Hmong in Vietnam, het geboorteland van pastoor Thanh. Uw 
bijdrage wordt door de Landelijke Vastenactie vermeerderd met 50%. Voor meer 
details over de besteding door het project verwijzen we naar de laatste OpWeg. Die 
OpWeg is op te halen in ons Stiltecentrum of digitaal beschikbaar via 
https://indd.adobe.com/view/c15266aa-1495-4ccc-8065-840d036a8ba2.  
U kunt uw gift overmaken naar het bekende rekeningnummer van de Parochie Sint 
Willibrordus, NL 31 RABO 0156 0462 10 o.v.v. Project Vietnam nr 402757. Deze 
laatste vermelding is belangrijk voor de vermeerdering van uw donatie met 50% door 
de Landelijke Vastenactie.  

 
Palmtakjes in Westervoort 
Dankzij onze oplettende pensionada-koster Leny Jansen (ze kan het niet laten) zijn 
er ook dit jaar palmpaastakjes op te halen in Westervoort. Door haar staan nu in het 
Stiltecentrum 60 takjes, die meegenomen kunnen worden voor wie dat graag wil. Wel 
met het vriendelijke verzoek er één per persoon mee te nemen, zodat de takjes over 
heel Westervoort verspreid kunnen worden. 
 



Verspreiding parochiemagazine OpWeg in Westervoort 
Al enige tijd valt parochiemagazine Op Weg niet langer meer in de brievenbus van 
belangstellenden in Westervoort. De kerk werd verkocht, de coördinator gaf aan te 
stoppen vanwege leeftijd en gezondheid en een aantal bezorgers bedankte ook na 
trouwe dienst. En afgezien van een stapeltje magazines in het stiltecentrum, viel alles 
stil!  
Een enthousiaste Vincent Witte heeft zich nu aangemeld als nieuwe coördinator voor 
de verspreiding van het blad, dat u informeert over actuele zaken en activiteiten in de 
parochie en daarbuiten. Bovendien brengt het maatschappelijk interessante 
onderwerpen onder de aandacht en deelt het mooie, persoonlijke verhalen. En het is 
een bron van uitwisseling van informatie tussen de geloofsgemeenschappen 
onderling!  
Vincent kan dit natuurlijk niet alleen en heeft mensen nodig, die het blad bij de lezers 
thuis gaan bezorgen. Wilt u hem ondersteunen bij de verspreiding van het 
parochiemagazine, meld u zich dan direct aan bij Vincent: 06 – 53 43 91 49 of 
opweg.westervoort@gmail.com.  
Wilt u net als vele anderen het magazine 5x per jaar gratis in de bus ontvangen, laat 
het ons dan weten. Dat kunt u doen via opweg.westervoort@gmail.com. Bovendien 
ontvangen zo’n 3.000 parochianen een persoonlijke brief in de bus, met meer 
informatie over de Op Weg.  
Wilt u het magazine niet (meer) ontvangen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.  
 
 

Financiële ondersteuning van de Stichting gemeenschapscentrum Westervoort 
Zoals afgesproken met de St. Willibrordusparochie mogen wij als lokale 
geloofsgemeenschap onze vieringen en bijeenkomsten houden in het 
gemeenschapscentrum. Tevens exploiteert de Stichting het Stiltecentrum. 
Regelmatig ontvangt de stichting vragen van mensen uit de lokale 
geloofsgemeenschap over hoe en waar ze een schenking kunnen doen voor het 
mede-financieren van initiatieven uit de lokale geloofsgemeenschap die niet direct 
financieel kunnen worden ondersteund door de parochie.  
In dit kader heeft de stichting in 2023 besloten tot het oprichten van een specifiek 
fonds voor de financiering van initiatieven vanuit de lokale geloofsgemeenschap St. 
Werenfridus.  
Doel “Fonds initiatieven geloofsgemeenschap Westervoort” (FIGW): 
Ondersteunen en financieren van initiatieven en activiteiten van de lokale 
geloofsgemeenschap.  
 
Rekening : GemSchapCentrum de Herberg W-voort 
NL96 RABO 03 76 1137 90 
Ovv. FIGW 
 
Dat kan ook met de volgende QR-code:  

 

 

 

 

 



Vieringen in Westervoort  
We zijn erg blij dat de vieringen in Westervoort nog steeds door kunnen gaan. Dank 
aan de vrijwilligers die dat verzorgen.  

 
Viering in de Symfoniezaal 
 
Vrijdagmiddag 
18 april 

15.00 uur  Kruisweg Wim Herbes 

Zondagmorgen 
18 mei 

9.30 uur Goedemorgenkerk Werkgroep 

Zondagmorgen 
15 juni 

9.30 uur Zondagmorgenkerk Werkgroep 

 
Viering in de Victoriazaal van onze voormalige kerk 
(grote zaal in het gebouw met ingang aan de rechterkant van het gebouw). 

 
Zaterdagavond 
19 april 

20.00 Paaswake Voorganger: Wim Herbes en 
Els Brom m.m.v. het koor 
Enjoy 

 

Vieringen in de Wilgenpas  
 
Woensdagmiddag 
16 april 

15.00 uur Paasviering Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 

Woensdagmiddag 
28 mei 

15.00 uur Viering Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 

Woensdagmiddag 
25 juni 

15.00 uur Viering Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 

Woensdagmiddag 
27 augustus 

15.00 uur Viering Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 

 
Een bijzondere (Maria)Goedemorgenkerk Zondag 18 mei 9.30  
 
Middenin de meimaand, van oudsher de maand waarin er veel aandacht is voor 
Maria, de bijzondere moeder van Jezus, vieren wij weer een Goedemorgenkerk. We 
komen die zondagmorgen om 9.30 uur in de Symfoniezaal bij elkaar. D.w.z. samen 
zingen, bidden, naar mooie muziek luisteren, ons bezinnen in stilte. Maar … ook 
samen in gesprek gaan terwijl we koffie/thee drinken en een broodje eten.  
Het gesprek begint na het lezen van het Evangelieverhaal van die zondag; Johannes 
13,31-33a.34-35. De ervaring heeft ons als werkgroep geleerd, dat de gesprekken 
aan de tafels alle kanten opgaan, maar dat de deelnemers zich er wel gehoord en 
gezien voelen en “er wat aan hebben”. Vast en zeker zal het op 18 mei ook gaan 
over wat de betekenis van Maria voor jou is. Natuurlijk bidden we het Wees Gegroet. 
Ook lezen we samen het Magnificat en zijn de liederen die we samen zingen van 
oudsher bekende Marialiedjes. Ook de muziekkeuze is aangepast aan de meimaand. 
Weet u welkom om ook eens mee te komen zingen, bidden, bezinnen, luisteren, en 
praten! 
Mede namens de andere werkgroepleden 
Elly Lemmen  



 

De betekenis van PASEN  

Hoe kijken we naar Pasen 
speelt het lijdensverhaal van Jezus een rol? 
Heeft de vastentijd nog betekenis  

of is er dan al een Paasstol?  
 
Er is in korte tijd veel veranderd 
zo hebben we een andere wereld gemaakt. 
Vanuit ons geloof de Paastijd beleven 
is daarbij wat naar de achtergrond geraakt. 
 
Pasen staat ook voor lente 
voor nieuw leven en een nieuw begin. 
Voor balans, kleur en harmonie  
dat alles geeft ook ons leven zin.  

 
In de lente is groen de dominerende kleur 
symbool voor ontwikkeling en groei. 
Misschien zorgt de natuur voor inspiratie 
en brengt dat ons paasgevoel tot bloei.  
 
Of is het toch de Paasviering 
die ook dit jaar weer doorgaat. 
Waarin het leven en sterven van Jezus 
voor de mensheid centraal staat.  
 
PASEN, je kunt er verschillend naar kijken 
de betekenis van Pasen is niet enkel pijn. 
Door de verrijzenis van Jezus uit zijn graf 
kan het ook een goede tijd van hoop zijn.  
 
Ans Bouman 

 
 

 

Emma-us 

In deze oververhitte dagen denken we vaak terug aan de jaren dertig, maar er is 
vaak nèt zo veel herkenning te ontdekken in de gebeurtenissen van rond het jaar nul. 
Emmaüs is zo’n naam die je vaak hoort of gehoord hebt, maar waarbij je misschien 
alleen nog van een bijzondere ontmoeting weet, op weg naar datzelfde Emmaüs, in 
beweging richting hoop. 



Toch is de naam veelbetekenend, en nog 
steeds een houvast in deze bange tijden. 
Dat “us” voor “ons allen staat”, zelfs letterlijk 
het Engelse of Friese woord “us”? Dat zie je 
zó! En Emma? Dat is al net zo bijzonder: 
Emma betekent op de eerste plaats 
“universeel” en roept al snel een gevoel van 
verbondenheid en inclusiviteit op. Daarnaast 
staat Emma ook voor “krachtig”, en tot slot 
voor “geheel”, of “volledig”. Koninklijk, dus. 
Niet alleen voor die bekende Emma, maar 
ook voor die passant op weg naar Emmaüs.  

En Emmaüs? Veertig dagen en nachten(!) lopen vanuit Westervoort, op zo’n 4.000 
kilometer afstand, ligt Emmaüs in het oude Judea, nèt achter – echt waar – een 
strook met de naam “Niemandsland”. Van de weg-van-toen is niet veel meer over, 
maar nog eens een kleine 40 kilometer verder ligt Jeruzalem.  
Emmaüs was in-die-dagen belangrijk om zijn warme bronnen (!). Zijn wij niet allemaal 
op weg, of in ieder geval op zoék naar een warm bad? Niet voor het lichaam, maar 
voor de geest? Als we in gedachten naar ons eigen Emmaüs wandelen, wie komen 
we dan tegen? 
En dan is daar Pa-sen. “Vader, waarom hebt u mij verlaten?”. Die echo klinkt, als de 
aantijgingen zijn verstomd. Als we op dat plein bij Pilatus die keuze kregen. Laten we 
ons opstoken? Of blijven we bij onszelf? Verdrinken we in macht, geld, uitsluiten, 
najagen, aanwijzen? Of wassen we onze handen in onschuld?  
Toen, op dat plein, ontstonden de verhalen die nu nog steeds spelen.  
Het grootste offer, dat een ouder kan brengen, is zijn kind. Maar als je weet wat je 
doet? En je offer is een Groots Geschenk, een Belofte van Eenheid? 
Het mysterie van Pasen is niet alleen een verhaal over leven en dood. Het is een 
verhaal over het leven, dat sterker is dan het einde dat wij vrezen. In die zin is Pasen 
een viering van het nieuwe leven, van een wedergeboorte. Het woord "reïncarnatie" 
betekent letterlijk "opnieuw tot vlees worden." Jezus is niet alleen op bijzondere wijze 
uit de grot gekomen. Hij komt tot ons. Niet alleen met de communie. Hij is opgestaan 
en loopt met ons mee. Hij is in ons hart, in ons handelen en in de liefde die wij met 
elkaar delen.  
Hij loopt met ons mee naar 
ons eigen Emmaüs, zij aan 
zij, op weg naar de bron, het 
warme bad, de belofte van 
hoop. 
In ons allemaal, voor wie dat 
wil. En het vraagt alleen van 
ons, dat wij niet tegenover 
elkaar blijven staan, maar 
naast elkaar gaan staan. Dat 
wij elkaar niet zien als 
tegenstanders, maar als 
allemaal Emmaüs-gangers 
op weg naar het warme bad. 
Pasen is niet alleen het feest 
van de verrijzenis, maar ook 



van de Eenheid. Dat we uitgenodigd zijn om samen dat nieuwe begin te maken. Dat 
liefde sterker is dan haat, en dat het leven overwint. 
Niet méé-lopen, maar je èigen weg gaan. En dan ontdekken, dat je niet in je eentje 
op pad bent. Dat je niet alleen maar toeschouwer bent van wat er allemaal gaande 
is, maar dat je deelnemer bent. En zo kun je op je eigen levenspad, in je eigen 
wereld weglopen voor irritatie en ergernis, levensgeluk ontmoeten en delen, 
misschien een ander wat optillen, als hij of zij gebukt gaat onder verdriet. Met kracht, 
en in verbondenheid! 
De weg naar eenheid lijkt soms ver weg, maar we zijn niet alleen.  
Hij is dichterbij dan we denken. 
 
Zalig Pasen! 
 
Nopie van Nees. 

 
 
 

Bijzondere dagen  
 

Uiteraard is dat in deze periode Pasen. Maar wat is er verder nog. We proberen iedere 
keer een kleine bijdrage te leveren  
 

Vrijdag 9 mei: Dag van Europa  
 
Op dit moment misschien wel actueler dan ooit. Gaan we voor 
respect en een mooie samenleving voor iedereen of slaat het 
door naar bewapening, dreiging en oorlogstaal? Hoe gaan wij 
daar mee om? Wat kunnen we zelf doen? Hoe gaan we de 
volgende keer stemmen?  
De 'Dag van Europa' (of 'Europadag') wordt in de EU-landen 
sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de 
Franse minister Robert Schuman in een ambitieuze verklaring aangaf dat er een 
supranationale Europese organisatie moest worden opgericht, die later zou 
uitgroeien tot de Europese Unie.  
De top van Milaan besloot in 1985 om 9 mei uit te roepen tot de 'Dag van Europa'.  
De 'Dag van Europa' geniet weinig bekendheid, maar Europese ambtenaren hebben 
een vrije dag.  
Wie in zijn agenda of op een kalender bij 9 mei 'Dag van Europa' ziet staan, zal zich 
waarschijnlijk afvragen wat er op die negende mei dan gebeurd is.  
Er zijn namelijk maar weinig Europese burgers die weten dat op 9 mei 1950 de 
aanzet werd gegeven voor de eenwording van Europa, op een moment dat, zoals 
bekend, heel Europa vreesde voor een derde wereldoorlog.  
Op die bewuste dag werd de pers om 18.00 uur op het Franse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken aan de Quai d'Orsay bijeengeroepen voor een "mededeling van 
het hoogste belang." De eerste regels van de verklaring van 9 mei, die door Jean 
Monnet was opgesteld en door Robert Schuman, de Franse Minister van 
Buitenlandse Zaken, aan de pers werd voorgelezen en toegelicht, maakten meteen 
duidelijk hoe ambitieus hun plan was.  



"De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die 
evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen."  
"Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen 
van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, 
Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste 
concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het 
handhaven van de vrede."  
Er werd dus voorgesteld een supranationale Europese organisatie op te richten voor 
het beheer van de grondstoffen die op dat moment de basis van alle militaire macht 
vormden: kolen en staal. Maar de twee landen die hun nationale zeggenschap over 
de 'zenuw van de oorlog' moesten opgeven, hadden elkaar nog maar enkele jaren 
daarvoor op leven en dood bevochten in een gruwelijk conflict dat niet alleen grote 
materiële, maar vooral ook enorme geestelijke schade - haatgevoelens, wrok en 
vooroordelen - had nagelaten.  
Om te beseffen hoe ongekend grootmoedig dit gebaar was, zou men vandaag de 
dag moeten denken aan een soortgelijk initiatief tussen Israëliërs en Palestijnen, 
Serviërs en Bosniërs of Tutsi's en Hutu's: alleen was de schaal nog veel groter en 
waren de wonden veel dieper.  
Alles begon dus op 9 mei 1950 (slecht vijf jaar na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog). Daarom besloten de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top 
van Milaan in 1985 om 9 mei uit te roepen tot 'Dag van Europa'.  
Deze waarden worden verwezenlijkt door economische en sociale ontwikkeling en 
door een evenwichtig milieu- en regiobeleid, de enige weg om alle burgers een 
zekere levensstandaard te garanderen.  
Als groep volkeren die beseffen dat zij met hun gelijksoortige of elkaar aanvullende 
culturen een eenheid vormen, bestaat Europa eigenlijk al eeuwen; maar zonder 
regels en instellingen was dit besef nooit voldoende om catastrofes te voorkomen. 
Nog steeds zijn sommige landen die niet bij de Europese Unie aangesloten zijn, het 
toneel van afschuwelijke tragedies.  
Zoals elke menselijke onderneming van een dergelijke omvang, kan de Europese 
integratie natuurlijk niet in één dag en zelfs niet in enkele decennia worden voltooid. 
Er zijn dan ook nog tal van tekortkomingen en onvolkomenheden. Het karwei 
waarmee kort na de tweede wereldoorlog werd begonnen, is dan ook nog nooit 
eerder vertoond!  
Wat in voorgaande eeuwen en millennia soms op een poging leek om eenheid te 
creëren, was in werkelijkheid het resultaat van de overheersing van het ene volk door 
het andere. Dergelijke structuren konden nooit lang standhouden, want de 
overwonnenen hadden maar een doel: hun onafhankelijkheid terugkrijgen.  
Tegenwoordig streven we naar iets anders: een Europa waarin de vrijheid en 
identiteit van alle aangesloten volkeren worden gerespecteerd, en dat gezamenlijk 
wordt bestuurd op basis van het principe: wat beter samen kan, moeten we samen 
doen.  
Alleen de eenwording van de volkeren kan Europa de zekerheid geven dat het de 
zeggenschap over zijn toekomst en zijn invloed in de wereld behoudt. 
 

 

 



Familieberichten:  

Overleden: 

Op 8 april is overleden De Heer Willem Kornelis Boersma in de leeftijd van 82 jaar. 
  
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en bemoediging toe. 

 
 
Agenda  

Vieringen in Westervoort  

Symfoniezaal  
Vrijdagmiddag 18 april om 15.00 uur Kruisweg. Voorganger Wim Herbes 

Zondagmorgen 18 mei om 9.30 uur Goedemorgenkerk 

Zondagmorgen 15 juni    om 9.30 uur Zondagmorgenkerk 

 

Victoriazaal 
Zaterdagavond 19 april om 20.00 uur Paaswake 
 

Wilgenpas 
Woensdagmiddag 16 april om 15.00 uur: Paasviering. Voorganger: Maarten Smits 
of Dominee Margreet de Bree 
Woensdagmiddag 28 mei om 15.00 uur: viering. Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 
Woensdagmiddag 25 juni om 15.00 uur: viering. Voorganger: Maarten Smits of 
Dominee Margreet de Bree 
Woensdagmiddag 27 augustus om 15.00 uur: viering. Voorganger: Maarten Smits 
of Dominee Margreet de Bree 
 

 

Bereikbaarheid Geloofsgemeenschap St. Werenfridus  

De geloofsgemeenschap Werenfridus is bereikbaar: 

• Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties 

kunt u elke werkdag (maandag t/m vrijdag) terecht bij het centrale secretariaat 

tel; 0316-523468 

• Voor noodgevallen: 06 12623203 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden: westervoort@rkliemers.nl     

 

Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per email kunnen worden 

afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 09:00 – 21:00 uur op 06 41260549     
 
Voor zaken betreffende de begraafplaats: Jan van der Meer, tel; 06-57319183 
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